Gilzy is een huisjesslak.

Hij draagt een mooi huisje op zijn rug. O A e s

Op een dag kwamen ze elkaar tegen.
Zij heeft geen huisje nodig.

Ze waren meteen verliefd op elkaar.

Gilzy wilde nu als Gispy zijn Gispy wilde als Gilzy zijn.
en schudde zijn huisje af. Ze zette een huisje op haar rug.
Meteen begon hij te rillen van de kou. Die zware last kon zij helaas niet dragen.

Ze wilden voor altijd samen zijn.
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Gilzy en Gispy dachten dat hun liefde Gilzy dacht diep na. Gispy dacht ook diep na.
nu over zou zijn. Voor mij hoeft ze helemaal geen huisje. Ik vind zijn huisje juist zo mooi.
Ze konden toch niet samen zijn. Ik hou van haar zoals ze is. Ik hou van hem zoals hij is.
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En misschien is dat wel echte liefde. En zo werden ze nog verliefder op elkaar, En samen leefden ze ‘

Niet proberen de ander te veranderen. dan ze ooit waren geweest. nog lang en gelukkig./
Maar houden van iemand,

zoals hij of zij is.
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